Omringd door de liefde van ons allen
is vredig van ons heengegaan

Willy Joosen

levenspartner van Brigitte Beeckmans

geboren te Merksem op 7 december 1954,
overleden te Antwerpen op 22 augustus 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit
om samen afscheid te nemen
in aula Chrysant van het Crematorium van Antwerpen,
Jules Moretuslei 2 te Wilrijk
op maandag 28 augustus 2023 om 13.30 uur.

Samenkomst in de wachtzaal vanaf 13.15 uur.

Aansluitend begeleiden we Willy
naar zijn laatste rustplaats in het urnenveld
op de begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen.

Correspondentieadres:
Familie Joosen
p/a Marceau Uitvaartzorg
Grotesteenweg 55 - 2600 Antwerpen
Online condoleren via www.Marceau-Uitvaartzorg.be

Brigitte Beeckmans
zijn levenspartner

Cindy Joosen - Bart Oeyen
Robin en Dannii
Steven Joosen
Tim Vandermeersch - Kira Van Cauwenbergh
David de Reijer - Priya Vandermeersch
Elien, Leander en Amélie
zijn kinderen en kleinkinderen

Ludo Joosen - Renilt Sebrechts (1), Nicole Lippens
kinderen en kleinkind
Guy Pauwels - Myriam Beeckmans
kinderen en kleinkinderen
Ivo Beeckmans - Emmy Baetens (f)
kinderen en kleinkinderen
Magda Beeckmans (1)
zoon (1) en kleinkind

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

Boke & en Charlotje

De families Joosen, Staepels, Beeckmans
en aanverwanten.

Een bijzonder woord van dank aan
zijn huisdokter L. Verdonck,
Veerle en Ann van het team Daan thuisverpleging,
het team Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
alsook aan het oncologisch team van ZNA Middelheim.
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Als de oorlog komt,

En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?

Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn,

Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?

Als de avond valt,

En’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?

Als de lente komt,

En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?

Als de liefde komt,

En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.

Kom wanneer je wilt,

Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt,

‘k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,

En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt,

En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

Denk aan mij
bij het horen

van dit mooie lied van

Claudia De Breij.

Ook mij heeft het vaak ontroerd.

Willy



